
Iemand naar zijn of haar naam vragen, is de gewoonste zaak 
van de wereld. Mag ik uw naam? Hoe is je naam? Hoe heet u?

Ook in het Twents wordt die vraag gesteld, al ging dat vroeger 
anders dan tegenwoordig. Het klonk niet alleen anders, maar 
er werd ook wel eens een omschrijving gebruikt. Vaak had dat 
te maken met de omstandigheid dat er meerdere families met 
dezelfde naam voorkwamen.

De directe vraag was vroeger: Hoo het ie? Hoo hets doe? Was 
een nadere omschrijving gewenst dan klonk de vraag: Woar 
bin ie d’r een van?

Deze laatst genoemde vraag was geruime tijd het kopje boven 
een perspublicatie, waarbij bovendien enkele foto’s waren 
geplaatst. Het doel hiervan was om ons bijnamenonderzoek 
onder de aandacht te brengen. We zijn daarin geslaagd. Mede 
hierdoor kon een zo volledig mogelijk onderzoek worden 
afgerond en in dit boek worden gepubliceerd.
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